31 juli 2026

Beste Ronaldinho,
Als ik deze brief schrijf, kijk ik terug op een intens, leerzaam jaar. Een jaar waarin ik daadwerkelijk de stap heb gezet om mijn eigen bedrijf te starten, dat wat ik lange tijd al had willen doen, maar steeds maar niet gebeurde. Wat eerst voelde als een idee met veel onzekerheden, is nu uitgegroeid tot iets echts. Ik heb mezelf bewezen dat ik durf te kiezen voor mijn eigen pad.
Aan het begin van dit jaar hoopte ik vooral duidelijkheid te krijgen: over wat ik wil, waar mijn kracht ligt en of ondernemerschap echt bij mij past. Nu kan ik zeggen dat ik niet alleen antwoorden heb gevonden, maar ook ervaring. Ik heb nu gedaan wat ik nooit had gedaan. Ik heb inkopen mogen doen en actief klanten benaderd en meer. Elke stap die ik zette, voelde als groei.
Natuurlijk ging niet alles vanzelf. Ik heb mijn best moeten doen en moeten doorzetten. Soms voelde het alsof ik alles tegelijk moest leren: plannen, communiceren, doorzetten en vertrouwen op mijn eigen keuzes. Juist die momenten hebben me sterker gemaakt. Ik heb geleerd dat fouten geen mislukkingen zijn, maar lessen.
Bepalende keuzes dit jaar waren het durven vragen om feedback, het omringen met mensen die mij uitdagen en het kiezen voor actie in plaats van uitstel. Ook heb ik geleerd om realistischer.
Als ondernemer voel ik me nu zelfverzekerder en zelfstandiger. Ik durf kansen te zien en erop in te spelen, zelfs als de uitkomst nog niet zeker is. Als student voel ik trots: ik heb dit jaar niet alleen kennis opgedaan, maar mezelf ook persoonlijk ontwikkeld.
Heb ik mijn doelen bereikt? Nog niet allemaal, want mijn grootste doel is echt een onderneming te starten waarmee ik na mijn studie mee door kan gaan en ik wil ook meer als een ondernemer kunnen gedragen, dus zakelijk praten enzo. Wat ik wél heb bereikt, is dat ik het jaar heb gehaald en dat ik wel ben gegroeid als ondernemer.
Blijf onthouden hoe ver je dit jaar bent gekomen.
Groet,
Ronaldinho

